
De tumulus 
 

Achter de kerk en het kerkhof van Erbaut omsluiten de Richardsbeek 

en de Kleine Dender vlak voor hun samenloop een moerassige weide. 

In het midden bevindt zich een verhoging van kleiaarde met een 

diameter van 40 meter aan de basis, zo’n twaalf meter aan de top en 

een hoogte van 6,5 meter. Ze is omgeven door een gracht. De ronde 

vorm, de ligging en de aard van de grond waaruit hij bestaat, wijzen 

erop dat de heuvel door de mens is gemaakt.  

Over het precieze doel van de heuvel bestaan verschillende 

hypotheses.  

Het zou kunnen gaan om: 

 

- het graf van een Gallische leider uit de Romeinse of zelfs pre-

Romeinse periode. De naam ‘Tombelle’, die soms wordt gebruikt, 

schraagt deze hypothese; 

- een versterkte heuvel uit de vroege middeleeuwen. De gracht die 

de tumulus omringt, de mogelijkheid om een hoenderhof tussen de 

rivieren aan te leggen en de aanwezigheid van de kerk, die de 

vroegere kasteelkapel zou kunnen zijn, versterken deze hypothese; 

- een heuvel die deel uitmaakte van een verdedigingslinie tussen het 

graafschap Henegouwen en het hertogdom Brabant die zich rond 

1200 tot daar uitstrekte.  

 

Wat een dichter ervan dacht (fragment):  

Het is een magische plek, weg van het dorp, 

Een oase van rust en kalmte, 

Waar we binnenkijken in een ander tijdperk,  

Waar we de enorme eeuwigheid voelen. 

 

Daar vindt u, in de schaduw van de bomen, 

De gigantische en eenvoudige graftombe van een reus. 

Dit mausoleum is kaal: geen brons, geen marmer, 

Niets anders dan een steenheuvel om de nietigheid te bedekken. 
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