
Het kasteel van Moustier 
 

Langs de huidige rue du Moustier stonden in 1864 alleen een molen, 

gebouwd in 1843, en het molenaarshuis, gebouwd in 1845. De ruimte 

werd ingenomen door akkerland en een weide die deel uitmaakte 

van de ‘couture du Moustier’. 

Het was in deze context dat Camille de BEHAUT, een vermogend man 

uit Bergen, hier een stuk grond kocht om er in 1864-1865 een 

herenhuis in neoclassicistische stijl te laten bouwen. 

Toen hij in 1881 overleed, kwam het eigendom in handen van graaf 

Albéric d'Auxy de Launois, historicus en letterkundige. Hij bewoonde 

het tot 1894 en verkocht het toen aan Léon Abrassart de Bulloy en 

zijn echtgenote Louise Du Vivier. 

Zij breidden het landgoed uit, verfraaiden het met aanplantingen en 

nieuwe bijgebouwen, en verbouwden het herenhuis tot een kasteel 

door er een klokkentoren en twee wachttorens aan toe te voegen.  

 

Vóór de eerste wereldoorlog was het kasteel rood geschilderd. De 

Duitsers bezetten het tijdens de oorlog. 

 

In haar testament liet de weduwe Louise Du Vivier, die in 1937 

overleed, het Château du Moustier na aan René Hambÿe. Na een 

opknapbeurt gebruikte de familie Hambÿe het kasteel als 

zomerresidentie. Het hoofdverblijf in Bergen behield ze. 

Al in 1971 bestudeerde het schepencollege van Jurbise de 

mogelijkheid om het terrein te kopen met de bedoeling het park en 

de bijgebouwen ter beschikking te stellen van de bevolking en van 

culturele en sportverenigingen. Er waren zelfs plannen om er een 

zwembad en een regionaal gezondheidscentrum te bouwen. De 

overname vond plaats in 1973. 

Toen de gemeenten fuseerden, nam het nieuwe gemeentebestuur er 

zijn intrek. Zoals voorgenomen, bieden de bijgebouwen een groot 

aantal diensten aan, zoals een promenade, banken en een barbecue, 

fitnessparcours, een speeltuin, sportvelden, een bibliotheek een 

cultuurzaal.  


