
De kerk van Erbaut 
 

De kerk van Erbaut is gewijd aan Sint-Bartholomeus. Ze heeft 

bescheiden afmetingen en draagt de jaartallen 1746 en 1781. Toch is 

ze ouder dan dat. Bewijs daarvan is het koor uit de 16de eeuw.  

Om binnen te komen, moet je door de poort van de begraafplaats en 

door een zijdeur. 

Op de bovendorpel staat, naast het jaartal 1781, het kruis van de 

Trinitariërs. De parochie van Erbaut behoorde hen gedurende het 

hele ancien régime toe.  

Bij de ingang van de begraafplaats staat een rij van vijf lindebomen 

die in leibomen zijn gesnoeid. Deze bomen stonden op veel oude 

begraafplaatsen. Het zijn de laatste in Jurbise. 

Bij de inrichting van de directe omgeving in 1939 werd een 

doopkapel aan de voorgevel toegevoegd.  

 

Het missiekruis   
 

In de eerste twee derden van de 20ste eeuw werden, vooral in 

landelijke parochies, ‘missies’ opgericht om het geloof van de 

gelovigen te versterken. Gedurende verschillende dagen werden 

talrijke geestelijke oefeningen georganiseerd, zoals missen, biechten, 

verering, bidden van de rozenkrans en conferenties. 

Een imposant kruis werd in processie door de straten van het dorp 

gedragen, met aan zijn voet predikers, vaak behorend tot reguliere 

ordes, die preekten ter ondersteuning van de lokale clerus. 

Als aandenken aan de missie van 1961 werd het kruis in Erbaut 

neergezet op de hoek van de rue de Francquegnies en de rue du 

Tumulus. Het beschadigde kruis werd in 1983 vervangen.  


