
La place d’Erbaut 
 

Tot 1937 liep de weg van Jurbise naar Herchies via een heel ander 

tracé dan de huidige weg: rue de la Centenaire: rue du Grand caillou, 

rue de l'Abreuvoir, place, rue du Tumulus, rue de Francquegnies. 

Place d’Erbaut was toen een verbreding van de weg. 

Grote werken maakten een einde aan deze situatie: 

• De sintelweg die het einde van de rue du Grand Caillou met 

de kerk verbond, werd verhard; 

• De parochiekerk die in het verlengde van de nieuwe rijweg 

lag, werd gesloopt; 

• Het oorlogsmonument werd verplaatst; 

• Er werd een nieuwe verharde weg aangelegd die de kerk 

met de rue de Francquegnies verbindt. 

 

Deze wijzigingen in het stratenplan beschermen de Place d'Erbaut nu 

tegen het huidige wegverkeer. 
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Het oorlogsmonument 
 

Dit monument werd in juni 1923 onthuld.  Het werd gemaakt door 

steenhouwer Auguste Desaedeleer uit Jurbise. Oorspronkelijk stond 

er een helm op het voetstuk en een palm op de zuil.  

Tot de aanpassing van de weg in 1937 stond het monument dicht bij 

het kerkhof. Het werd vervolgens verplaatst naar het blok dat tussen 

de oude en de nieuwe weg was ontstaan.  

De plataan, die vlakbij was geplant, torent er nu bovenuit. Hij is 

opgenomen in de inventaris van opmerkelijke bomen en had in 2020 

een hoogte van 17 m bij een stamomtrek van 1,82 m. 


