Eerbetoon aan de Amerikanen

September 1944. De terugtrekkende legers van het Reich worden
ingehaald door de Amerikanen, voornamelijk de derde pantserdivisie.
In wat later de ‘Mons pocket’ of omsingeling van Bergen zal worden
genoemd, zullen van 3 tot 9 september 20 tot 25.000 Duitse soldaten
gevangen worden genomen.

Bij Erbisoeul en Jurbise nemen de Amerikanen, hoewel in de
minderheid, op 3 september veel Duitse gevangenen.

De derde pantserdivisie, waarvan de helden van dit wapenfeit deel
uitmaakten, stond onder bevel van generaal Maurice Rose. Hij stond
erom bekend altijd in de voorhoede van zijn troepen aanwezig te zijn.
Maar die moed werd hem fataal. In maart 1945 wordt hij gedood
tijdens de slag om het Ruhrgebied.

Dit monument is een eerbetoon aan hem.

De ijzeren brug

Na een ongeluk dat het leven kostte aan twee jonge inwoners van
Jurbise werden twee overwegen in 1893 vervangen door deze ijzeren
brug.

De opritten moesten in het verlengde van de brug worden gebouwd,
maar het gemeentebestuur gaf opdracht tot de aanleg van zijwegen
die de oude wegen met het nieuwe bouwwerk moesten verbinden.

In 1962, tijdens de elektrificatie, was de vrije hoogte onder de brug
onvoldoende om bovenleidingen te kunnen plaatsen. De
landhoofden moeten 45 cm worden verhoogd.

Rond 1962: de brugsteunen zijn verhoogd, maar de bovenleidingen
zZijn nog niet geplaatst.



